
Jezus is vol van de heilige Geest. Hij is blij 
en voelt zich sterk. Hij gaat naar de woestijn 
en Hij zal er veertig dagen blijven. Er is daar 

geen brood en er is niets lekkers. Er is geen wijn 
en er is geen vruchtensap. Nu moet blijken of Jezus 

echt sterk is door de heilige Geest. Want in de woestijn zal de 
duivel proberen Jezus met verkeerde gedachten te verleiden.

Na een tijd krijgt Jezus steeds meer honger. Daar komen 
de verkeerde gedachten: ‘Hé, als jij de Zoon van God bent, 
zeg dan tegen die steen daar, dat hij in brood moet 
veranderen.’ ‘Nee, ’ zegt Jezus, ‘in de Bijbel staat: “Een 
mens leeft niet alleen van brood”.’ Dan laat de duivel aan 
Jezus alle koninkrijken van de wereld zien. Hij zegt: ‘Dit 
kun je allemaal van mij krijgen, als je mij aanbidt.’ Maar 
Jezus zegt: ‘Nee, alleen God mogen we aanbidden en God 
alleen zullen we dienen’. Dan neemt de duivel Jezus in 
gedachten mee. ‘Kijk daar, die hoge koepel van de tempel. 
Ik breng je wel naar boven, dan kan jij er vanaf springen. 
Jou kan toch niets gebeuren, God zorgt toch voor je?!’ 
‘Nee,’ zegt Jezus, ‘niemand mag Gods goedheid uitpro­
beren. Niemand mag God op de proef stellen.’ Nu geeft 
de duivel het op en gaat bij Jezus weg. Later zal de duivel 
het op een andere manier aanpakken.

Om nee te kunnen zeggen tegen verkeerde dingen, heb je 
veel kracht nodig, veel ‘geestkracht’. Soms kan het lijken 
of je meer dingen tegelijk wilt, alsof er in jezelf verschil-
lende willetjes tegen elkaar ingaan: Ik heb zin 
om vervelend te doen. – Ik wil leuk spelen en werken met 
papa en mama en mijn vriendjes. – Ik wil niet helpen. – 
Ik wil wel aardig zijn. – Ik wil niet doen wat de meester 
vraagt. – Ik wil dat er een goede sfeer in de klas blijft … 
De verkeerde gedachten noemen we afleidingen of verlei-
dingen, of met een oud woord: bekoringen. Het kan verlei-
delijk zijn om iets te doen wat niet mag. Je laat je soms 
afleiden van je werk. Jezus is vol van Gods Geest 
en daardoor kan Hij het volhouden om steeds voor het 
goede te kiezen. In de veertigdagentijd willen we extra 
aan de heilige Geest vragen om ons ook te helpen 
om voor het goede te kiezen.

Jezus gaat op reis. Waar gaat Hij naar toe? 
Hij gaat naar de woestijn. Daar zijn geen 
andere mensen. Wat doet Jezus daar? Jezus 

wil rustig kunnen bidden. Maar in de woestijn 
is bijna geen eten te vinden. Jezus krijgt honger. 

En dan komen er allerlei nare gedachten in zijn hoofd. 
Die gedachten zeggen: ‘Stop toch met bidden. Ga lekker 
eten halen, doe toch je eigen zin.’ ‘Nee,’ zegt Jezus. 

‘Ik doe niet mijn eigen zin, ik doe wat God wil.’ Even later 
denkt Jezus: ‘Wil Ik misschien de rijkste en sterkste mens 
van de wereld worden? Met grote legers, geweren en 
bommen? Wil Ik gevaarlijk doen?’ Dat is weer zo’n slechte 
gedachte. ‘Nee,’ zegt Jezus, ‘Ik wil geen vechtende koning 
zijn. Ik wil alleen God dienen.’ Jezus bidt weer verder 
en opeens gaan alle slechte gedachten weg. 
Jezus heeft gewonnen.
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Je bedriegt 

jezelf. Let maar eens op. 

Je zegt: ‘Morgen stop ik wel met 

roken.’ Of: ‘Morgen maak ik het weer 

goed met hem of met haar.’ Je denkt: 

‘Ik ben best wel een goed mens. Ik heb nog 

nooit iemand vermoord. Ik hoef toch niet 

beter te zijn dan de rest?!’ Dan is het goed 

te weten dat met zulke ‘goede’ mensen 

de wereld niet beter wordt. Het Rijk 

van God vraagt echte inzet. Bied 

weerstand aan alle afleiding en 

verleiding. De heilige Geest 

helpt je. Houd vol. •d
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