
Jezus trekt met zijn leerlingen rond in het 
noorden van Palestina. Hij heeft daar belang-
rijke gesprekken met zijn leerlingen. Ze hebben 

erover gepraat wie Jezus nu eigenlijk is. Is hij 
zomaar een profeet? Is hij iemand zoals Johannes 

de Doper? Hoe belangrijk is Jezus? Zes dagen later gebeurt 
er iets bijzonders. 

Jezus neemt drie leerlingen met zich mee. Het zijn de 
apostelen Petrus, Jacobus en Johannes. Jezus gaat voor 
ze uit, tot ze bovenop een hoge berg zijn aangekomen. 
Daar zijn ze helemaal alleen. Maar als ze daar een tijdje 
zijn, gebeurt er iets vreemds. Jezus ziet er heel anders uit. 
Zijn kleren lijken wel licht te geven en ze zijn zo wit als 
niemand op aarde ze zou kunnen maken. De profeet Elia 
komt erbij, samen met Mozes en ze hebben een gesprek 
met Jezus. Petrus zegt tegen Jezus: ‘Rabbi, wat goed dat 
wij hier zijn. Laat ons hier drie hutten bouwen. Voor U één, 
voor Mozes één, en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij 
moest zeggen, want ze waren erg geschrokken. Dan wordt 
het donker en mistig, door een wolk die over de berg trekt. 
En uit de wolk klinkt een stem die zegt: ‘Dit is mijn Zoon, 
Ik houd heel veel van Hem. Luister goed naar wat Hij zegt.’ 
De drie leerlingen kijken om zich heen, maar nu zien ze 
opeens niemand anders meer dan Jezus. Als ze van de berg 
afdalen zegt Jezus: ‘Ik wil niet hebben dat jullie hier straks 
met de anderen over praten. Jullie moeten daarmee 
wachten tot de Mensenzoon uit de dood is opgestaan.’ 
Daar houden ze zich aan. De komende tijd praten ze er met 
niemand over, maar ze vragen elkaar wel wat Jezus toch 
zou bedoelen met ‘opstaan uit de dood’. 

Petrus noemt Jezus ‘Rabbi’, dat is een Hebreeuws woord 
voor meester of leraar. En Jezus noemt zich hier weer 
de Mensenzoon. Zullen de leerlingen begrepen hebben dat 
ze vandaag op de berg een antwoord hebben gekregen 
op de vraag wie Jezus nu eigenlijk is en hoe belangrijk 
Jezus is? De stem uit de wolk heeft ze antwoord gegeven. 
En je hoeft je niet af te vragen van wie die stem is.

Drie leerlingen mogen met Jezus mee. Het 
zijn Petrus, Jacobus en Johannes. Samen 
beklimmen ze een hoge berg. Puf, puf. Ze zijn 

er moe van. Als de leerlingen even uitrusten, 
zien ze opeens dat Jezus er nu heel anders uitziet. 

Zo mooi, met glimmende witte kleren. Jezus straalt licht 
uit. Twee mannen uit de hemel komen erbij en ze praten 

met Jezus. Petrus zegt: ‘Zullen we drie hutten bouwen 
en een tijdje blijven?’ Maar dan komt er een donkere wolk. 
En een stem uit die wolk zegt: ‘Dit is mijn Zoon. Ik houd 
veel van Hem. Luister goed naar Hem.’ Dan zijn de twee 
mannen uit de hemel opeens weer weg. Alleen Jezus is er 
nog. Dat was wel even spannend, vinden Petrus, Jacobus 
en Johannes. Maar ze weten nu hoe belangrijk Jezus is.
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Een boek is 

mooi. Heilige boeken 

zijn belangrijk. Filosofen en 

goeroes schrijven interessante boe

ken en hebben allemaal hun eigen leer. 

Maar wie heeft gelijk? Wie helpt ons 

kiezen? God is ons te hulp gekomen. Zijn 

Zoon is een mens, ons voorbeeld. Méér 

dan een boek. Méér dan een commer

cieel succes. Hij is Gods liefde, 

Gods wijsheid en Gods hulp 

in vlees en bloed. En zo’n 

mens mag jij worden. 
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