
Jezus gaat de berg Tabor op om er te bidden. 
Hij neemt Petrus, Johannes en Jacobus mee. 
Terwijl Jezus begint te bidden verandert zijn 

gezicht en worden zijn kleren stralend wit. 
Er komen twee mannen bij Hem staan. Het zijn 

Mozes en Elia, en ook zij stralen van een hemels licht. 
Ze voeren samen een gesprek. Mozes en Elia praten er met 
Jezus over dat hij naar Jeruzalem zal reizen en dat hij daar 
zal sterven. Maar toen Jezus ging bidden, waren Petrus 
en zijn vrienden in slaap gevallen. Dan worden de leerlin
gen wakker en zien Jezus in een hemels licht en ook Mozes 
en Elia, die bij Hem staan. Als Petrus ziet dat Mozes en Elia 
weg willen gaan, zegt hij tegen Jezus: ‘Meester, het komt 
goed uit dat Johannes, Jacobus en ik er zijn. We kunnen 
alledrie een tent bouwen: één voor U, één voor Mozes en 
één voor Elia.’ Maar Petrus snapt er eigenlijk niets van. 
Terwijl hij tegen Jezus praat, komt er eerst een schaduw 
en daarna een hele wolk over de berg. Als ze midden in de 
wolk zijn, beginnen de leerlingen bang te worden. Er klinkt 
uit de wolk een stemt die zegt: ‘Dit is mijn Zoon, Hem heb 
ik uitgekozen, naar Hem moeten jullie luisteren!’ Terwijl 
ze luisteren naar de stem, merken de leerlingen dat alleen 
Jezus er nog is. Ze weten niet wat ze de andere leerlingen 
straks moeten vertellen over wat ze gezien hebben. 
Daarom praten ze er voorlopig maar niet over. 

Jezus gaat graag naar een plek om alleen te zijn en 
te bidden. Dat kan in de woestijn zijn of boven op een 
berg. Deze keer neemt Jezus drie leerlingen mee. Als 
Jezus bidt, is Hij heel dicht bij God. Mozes en Elia zijn 
twee profeten die lang geleden geleefd hebben en die nu 
bij God in de hemel zijn. Misschien dacht Petrus dat 
Mozes en Elia waren gekomen om te helpen. Mozes had 
lang geleden de farao, de machtige koning van Egypte 
overwonnen en Elia had gewonnen van de valse profeten 
van Baäl. Het zou toch wel handig zijn als zulke sterke 
profeten nu konden blijven. De drie leerlingen kunnen 
dan mooi drie tenten bouwen. Maar Petrus begreep er 
echt niets van. Jezus is belangrijker dan Mozes en Elia. 
De stem van God de Vader zegt waar het om gaat. Niet 
Mozes, niet Elia, maar Jezus is gekozen om het kwaad van 
de hele wereld te overwinnen. Als je met God mee wilt 
doen, luister dan goed naar Jezus, want alleen Hij leert 
ons echt wat God wil.

‘Gaan jullie mee de berg Tabor op?’ vraagt 
Jezus aan drie leerlingen. Ja, dat doen ze. 
Petrus en Johannes en Jakobus gaan met 

Jezus mee. Ze klimmen hoger en hoger, tot ze 
helemaal boven zijn. Nu gaat Jezus bidden. Maar 

de leerlingen vallen in slaap. En kijk: het gezicht van Jezus 

en ook zijn kleren worden blinkend, schitterend wit. De 
leerlingen worden wakker. Wat een stralend licht! Petrus 
weet niet wat hij moet zeggen. Dan klinkt er uit de hemel 
een stem die zegt: ‘Dit is mijn Zoon. Luister goed naar 
Hem.’ De leerlingen kijken nog eens goed, maar nu is alles 
weer heel gewoon.
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Kom op, 

je zit te dromen. Je 

denkt: als God nu maar eens 

net zulke grote tekenen zou doen 

als vroeger - een pad door de zee, 

vuur uit de hemel … Word wakker, 

je slaapt! Snap je het nog niet? 

Jezus is Gods eigen Woord, Gods 

definitieve Ja-Woord. Luister 

naar Jezus, naar zijn Evange-

lie. Hij overwint alles door 

de goddelijke liefde. 
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