
Jezus is op weg naar Jeruzalem, de hoofdstad 
van het Joodse land. Het is bijna Pasen en 
Jezus gaat naar de tempel. Als Hij daar 

binnenkomt, ziet Hij overal handelaars. Ze 
verkopen koeien en ossen, schapen en duiven, 

of zitten geld te wisselen. Jezus neemt een paar touwen 
als een zweep in zijn hand en begint daarmee de hande-
laars met hun koeien, ossen en schapen uit de tempel weg 
te jagen. Hij gooit de tafels met het wisselgeld omver en 
tegen de duivenhandelaars zegt Hij: ‘Weg …, alles moet 
weg. Jullie maken van het huis van mijn Vader een markt-
hal.’ Nu komen er mannen uit Judea (de Judeeërs) op 
Jezus af en zeggen: ‘Wat doet U daar? Laat ons eerst eens 
een wonderteken zien!’ Maar dan geeft Jezus dit antwoord: 
‘Breek dit huis van God af, dan laat Ik het in drie dagen 
verrijzen.’ De Joden reageren: ‘Er is zesenveertig jaar aan 
dit huis van God gebouwd, en dan laat U het in drie dagen 
verrijzen?’ Maar Jezus heeft het over zijn eigen lichaam 
als een huis van God. 

Jezus en zijn leerlingen blijven tijdens het paasfeest in 
Jeruzalem. En als de mensen zien wat Hij doet, wordt 
er veel over Jezus gepraat. Er zijn er dan ook heel wat 
die zeggen dat ze in Jezus beginnen te geloven. Ze vinden 
dat Jezus misschien wel een belangrijk iemand is. 
Toch vertrouwt Jezus hen niet. Hij weet wat mensen 
denken en wat ze willen, en ook of hun geloof wel 
echt is. Niemand kan dat voor Jezus verbergen.

Je zou kunnen denken: waarom legt Jezus alles niet wat 
beter uit? Hij spreekt over het huis van God, maar Hij 
bedoelt zichzelf. Waarom zegt Hij niet meteen tegen 
de Joden: ‘Als de mensen Mij doodmaken, zal Ik in drie 
dagen verrijzen’? We merken het vaker dat Jezus mensen 
soms laat raden. Mensen die echt willen leren, zullen 
vragen of Jezus het wil uitleggen. Mensen die denken dat 
ze het zelf wel weten, zullen Jezus niet om uitleg vragen 
en dan snappen ze het uiteindelijk juist niet. Met Gods 
hulp ziet Jezus meer dan wij. Hij ziet of mensen eerlijk 
zijn en of Hij ze kan vertrouwen. Hij ziet ook of mensen 
echt geloven of dat ze maar doen alsof. Wanneer je de 
verhalen van Jezus leest, merk je vaker dat Jezus aan zijn 
leerlingen wel alles uitlegt, maar dat bij anderen niet 
doet. Jezus wil mensen graag helpen om echt te geloven. 
Maar dat kan Hij alleen als de mensen dat zelf ook 
echt willen.
In dit verhaal horen we niets over de leerlingen. Maar zij 
zijn wel met Jezus meegekomen, en ze zien alles wat er 
in de tempel gebeurt. Later, als Jezus is verrezen uit de 
dood, denken de leerlingen weer terug aan alles wat Jezus 
heeft gezegd. Ook aan zijn woorden over het huis van 
God. Ze begrijpen dan dat Jezus al wist wat er zou gaan 
gebeuren en dat het klopt met wat in de Bijbel staat 
geschreven. Zo wordt hun geloof in Jezus en hun geloof 
in de Bijbel steeds sterker.

Jezus komt in de tempel. Wat een herrie! 
Boeee, mehhhh, rinkelrinkel! Koeien loeien, 
schapen blaten, en de handelaren zitten hun 

geld te tellen. Daar is Jezus niet blij mee. Doen 
mensen dat in het huis van God? ‘Wegwezen’, 

zegt Jezus. Met een paar touwen als een zweep in zijn 
hand, jaagt hij de handelaren met al hun dieren naar 
buiten. Dan zegt Jezus: ‘Dit is geen markt. Dit is Gods 
huis. Dit is een huis om in te bidden.’ 
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Heb jij jezelf 

weleens beschouwd 

als een huis van gebed? 

Of klinkt dat te verheven, te 

vroom? Beschouw dan het bidden 

eens als het ontvangen van een 

gast, ja, God als een gast die 

graag bij jou aankomt. Je hart 

als een huis voor Vader, Zoon 

en heilige Geest. Dat voelt 

heel bijzonder. 
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