
zondag in de derde week 
van de veertigdagentijd

In het land van Jezus is het erg onrustig. 
Lang geleden hebben Romeinse soldaten uit 
Italië veel landen veroverd. Nu zijn de 

Romeinen met hun keizer in Rome, al jaren 
de baas in het land van de Joden en daar is Pilatus 

namens de keizer de baas. Maar altijd blijven er mensen 
protesteren. Zij gehoorzamen niet aan de keizer en aan 
Pilatus en komen soms in opstand. Vaak stuurt Pilatus zijn 
soldaten op hen af, en dan vallen er nogal eens doden. 
Daarover wordt veel gepraat. Sommige mensen zeggen dan: 
‘Eigen schuld. Moeten ze maar niet zo stom zijn.’ Anderen 
zeggen dat het vast een straf van God is, want Pilatus is nou 
eenmaal de baas. Wat zou Jezus ervan zeggen? 

‘Jezus, hebt U het al gehoord? Die mensen uit Galilea 
hebben allemaal de doodstraf gekregen. Ze hadden dieren 
geslacht en geofferd. Maar dat was daar verboden. Toen 
heeft Pilatus zijn soldaten gestuurd, en nu zijn ze allemaal 
dood. Het was één bloedbad van dieren en mensen.’ 
De mensen dringen om Jezus heen om hun verhaal te 
vertellen. Dan zegt Jezus: ‘En wat denken jullie nu? Dat 
jullie goed zijn en dat zij slecht zijn, omdat zij de doodstraf 
hebben gekregen? Dan vergissen jullie je lelijk.’ Jezus gaat 
verder: ‘Zoiets hoorde Ik laatst ook over een ongeluk in 
de bouw, toen die steiger bij de toren van Siloam instortte 
en achttien bouwvakkers omkwamen. Toen werd er ook 
geroepen dat het vast en zeker zondaars waren en dat dit 
een straf van God was. Denk je nu echt dat alle mensen 
in Jeruzalem heilig zijn en die achttien bouwvakkers alleen 
zondaars? Absoluut niet, zeg Ik jullie. Luister liever naar 
wat Ik zeg. Dit hele land moet zich bekeren. Daarvoor 
heeft God Mij gestuurd. Anders loopt het met deze stad 
en dit hele land verkeerd af.’ 

Dan zegt Jezus: ‘Ik zal jullie een verhaal vertellen. Een man 
had een vijgenboom in zijn tuin staan. Elk jaar ging hij 
kijken of er vijgen aan groeiden, maar nee hoor, hij vond ze 
niet. Toen zei hij tegen de tuinman: “Al drie jaar lang geeft 
deze vijgenboom geen vruchten. Hak hem om. Het is zonde 
van de goede grond.” Maar de tuinman zei: “Heer, geef hem 
nog één jaar, alstublieft. Laat me nog één keer de grond 
omspitten en wat mest erbij doen. Misschien geeft hij 
volgend jaar wel vruchten. Als hij het dan nog niet doet, 
kunt u hem omhakken.” ’

Jezus houdt er niet van als mensen anderen de schuld 
geven, of bij een ramp zeggen: ‘Dat heeft God gedaan als 
een straf.’ Zulke mensen lijken op iemand, die met z’n 
auto voorbijrijdt en een ander met pech uitlacht. En dan 
zelf hard tegen een boom rijdt. Jezus wil dat we rampen 
of tegenslagen eerder zien als een waarschuwing voor 
onszelf. ‘Hou van God en van je naaste’, dat is wat Jezus 
ons leert. Als mensen dat niet doen, niet luisteren naar 
God en niet goed zijn voor hun naasten, dan wordt een 
land na een poos onleefbaar en kan het gemakkelijk in 
oorlog raken. In het verhaal met de vijgenboom vergelijkt 
Jezus zich met een tuinman die extra tijd vraagt voor zijn 
boom. Die boom zijn wij mensen. Jezus houdt van de 
mensen en vraagt aan God om ons extra tijd te geven, 
zodat we het opnieuw kunnen proberen. 
Een fijne gedachte in de veertigdagentijd. 

Het is druk om Jezus heen. Iedereen praat 
door elkaar: ‘Moet U horen, Jezus, moet U 
horen. Er zijn mensen doodgemaakt.’ Iemand 

anders roept: ‘Ja, Jezus, maar dat was hun 
eigen schuld. Het waren slechte mensen.’ ‘O ja?’ 

vraagt Jezus. ‘Hoe weet u dat zo zeker? En denken jullie 

nu dat jullie zelf goed zijn en dat die mensen slecht waren? 
Of denken jullie misschien dat alle mensen die pech 
hebben, slecht zijn en dat alle mensen die geluk hebben, 
goed zijn? Nee’, gaat Jezus verder, ‘zo is het niet. Laten we 
liever samen doen wat God vraagt. Dan wordt de wereld 
een beetje beter.’ 
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Kinderen 

hebben zo hun eigen 

logica en hun eigen antwoor-

den: ‘Alles wat je zegt, ben je 

zelf.’ Een tikje primitief misschien, 

maar er zit veel waarheid in. 

De Bond Zonder Naam heeft 

ooit een spreuk uitgege-

ven die daarop doorgaat: 

‘Verbeter de wereld, 

begin bij jezelf.’ •d
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