
Op een avond gaat een geleerde man naar 
Jezus. Hij heet Nicodemus. Hij luistert als 
Jezus vertelt over God. Jezus zegt: ‘Als 

mensen verkeerde dingen doen, dan wordt het 
donker in hun hart. Net zo donker als het buiten 

was toen je naar Mij toe kwam. Dan heb je het licht van 

de maan nodig of een lamp om de weg te vinden. God heeft 
Mij gestuurd om de mensen weer de weg te wijzen naar 
God. Daarom ben Ik voor de mensen een licht van God. 
Ik kom ze vertellen dat God heel veel van ze houdt. 
Zo worden ze weer gelukkig.’ Daar is Nicodemus heel 
blij mee. Hij vindt het fijn bij Jezus thuis. 

Op een keer wil een belangrijke farizeeër een 
gesprek met Jezus hebben. Deze farizeeër heet 
Nicodemus. Omdat veel andere farizeeërs een 

hekel aan Jezus hebben, durft Nicodemus niet 
overdag naar Jezus toe te gaan. Daarom gaat hij 

‘s avonds als het donker is en niemand het ziet. Nicodemus 
is zelf een belangrijke leraar, maar Jezus weet veel meer over 
God dan hij. Nicodemus is als een leerling bij Jezus. Jezus 
leert hem hoe je kind van God kunt worden. Hij vertelt over 
de heilige Geest en ook over zijn lijden en dood. Dan gebruikt 
Jezus een oud voorbeeld uit de Bijbel: 

In het gesprek met Nicodemus zegt Jezus: ‘De Zoon van 
God moet zichtbaar worden voor iedereen. Net als Mozes 
dat deed met die bronzen slang in de woestijn. Mozes zette 
die slang toen boven op een paal. Het gaat er nu om dat 
alle mensen de Zoon van God leren kennen en in Hem gaan 
geloven, want zo krijgen ze eeuwig leven bij God. Je moet 
weten dat God ontzettend veel van de mensen houdt. 
Zoveel dat Hij zijn eigen Zoon aan de mensen heeft 
gegeven. God wil niet dat mensen verkeerde dingen doen 
en wegraken van God. Maar God heeft Mij niet naar de 
wereld gestuurd om mensen daarvoor te straffen. Ik ben 
niet gekomen om te straffen. Ik ben gekomen om de 
mensen terug te brengen naar God. Daarom heeft God 
Mij als een licht naar de wereld gestuurd.’ 

Het is een moeilijk gesprek en ze hebben nog over veel 
meer dingen gepraat. Dat verhaal van Mozes in de woes-
tijn gaat over giftige slangen. De mensen die door de 
slangen gebeten werden, gingen dood. Maar als ze naar 
de bronzen slang op de paal keken, gingen ze niet dood. 
Dat verhaal gebruikt Jezus nu voor zichzelf. Jezus is 
gekomen om de dood te overwinnen. 
Wij hebben in de kerk en in veel huizen een kruis met 
Jezus erop. Zo kijken we naar onze Redder. Toen Jezus 
stierf op het kruis, heeft Hij laten zien dat zijn liefde 
sterker is dan alle kwaad, zelfs sterker dan de dood. Het 
kwaad maakt de wereld ziek. De liefde van Jezus geneest 
de mensen van het kwaad. Als alle mensen met Jezus 
meedoen, geneest heel de wereld van het kwaad. Jezus 
noemt zichzelf ook het licht. In het donker kun je de weg 
moeilijk vinden. Om de weg van God te vinden heb je 
Jezus nodig. Daarom noemt Jezus zichzelf ‘het licht 
van de wereld’. 
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Geestelijke onmacht? 

Lichttherapie helpt! 

Probeer nu het enige Licht 

dat écht werkt. 

Aanbevolen door ervaren 

lichttherapiespecialisten. 

Merknaam: Evangelie 

van Jezus Christus. 
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