
Jezus vertelt dit verhaal:
Een vader heeft twee zonen. Op een dag stopt 
de jongste zoon al zijn spaargeld in zijn zak 

en gaat op reis. Hij doet net alsof het altijd 
feest is. Elke dag koopt hij taart en snoep en nog 

veel meer. Maar zo raakt al zijn geld op. Hij kan geen eten 
meer kopen. Hij gaat naar een boerderij. Daar mag hij 
de varkens voeren, met schillen en harde pitten. Dat wil 
de jongen ook wel eten, want hij gaat bijna dood van de 
honger. Maar hij krijgt niets. Dan denkt hij: was ik maar 

weer thuis bij mijn vader. Hij gaat terug en zegt: ‘Sorry 
pap, het was echt fout wat ik heb gedaan, het spijt me.’ Zijn 
vader slaat zijn armen om hem heen en geeft hem een kus. 
Hij zegt blij: ‘Dek de tafel, we gaan feestvieren.’ Maar als de 
oudste zoon thuiskomt, wordt die kwaad. Hij zegt: ‘Dat is 
niet eerlijk. Het was verkeerd wat hij heeft gedaan. Krijgt 
hij geen straf?’ ‘Jongen toch,’ zegt de vader, ‘doe mee met 
het feest. Want hij is toch je broer? Hij had wel dood 
kunnen zijn, en nu leeft hij toch. We waren hem kwijt, 
en nu hebben we hem weer terug.’

Jezus heeft aandacht voor alle mensen, maar 
vooral voor mensen die hun fouten willen goed-
maken. De farizeeën vinden dat maar niets. 

Maar hoe kijkt God naar de mensen? Houdt God 
alleen van mensen die nooit iets verkeerds doen? 

Jezus vertelt weer een verhaal, de parabel van de vader 
met twee zonen.

Er is een boer met twee zonen. Op een dag zegt de jongste: 
‘Pa, als u later doodgaat, is een deel van uw geld voor mij. 
Kan ik dat geld nu alvast krijgen?’ En de vader geeft het. 
Hij verdeelt alles wat hij heeft onder zijn twee zonen. Wat 
later pakt de jongste zoon zijn spullen en gaat naar een ver 
land. Daar leeft hij uitbundig van het ene feest naar het 
andere. Als hij al zijn geld heeft opgemaakt, komt er een 
grote hongersnood over het land. De jongen krijgt honger. 
Daarom moet hij werk zoeken en zo komt hij op een 
varkensboerderij. Als hij met zijn lege maag de pitten en 
peulen in het varkensvoer ziet, wil hij ze graag opeten, 
maar niemand geeft hem iets. Nu begint hij over zichzelf 
na te denken: de werknemers bij mijn vader hebben altijd 
brood genoeg en ik ga dood van de honger. Ik ga terug naar 
mijn vader en ik zal zeggen: ‘Pa, het was verkeerd wat ik 
heb gedaan. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover 
u. Noem me niet langer zoon, ik ben het niet meer waard. 
Behandel me maar als een van uw werknemers.’

Hij staat op en gaat op weg naar zijn vader. Zijn vader ziet 
hem al in de verte aankomen. Hij krijgt medelijden met 
zijn zoon, rent naar hem toe, slaat zijn armen om hem 
heen en kust hem hartelijk. Dan zegt de zoon: ‘Pa, het was 
verkeerd wat ik heb gedaan. Ik heb gezondigd tegen de 
hemel en tegenover u. Noem me niet langer zoon, ik ben 
het niet meer waard.’ Maar de vader zegt tegen zijn 
werknemers: ‘Vlug, breng de mooiste kleren en trek hem 
die aan. Doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn 
voeten. Haal het vetgemeste kalf en slacht het. Laten we 
eten en blij zijn, want mijn zoon hier was dood, maar nu 

leeft hij weer. Hij was verloren en is weer gevonden.’ 
En ze beginnen feest te vieren.

Maar de oudste zoon was nog aan het werk op het veld. 
Op weg naar huis hoort hij mensen muziek maken en 
dansen. Hij roept een van de medewerkers en vraagt: 
‘Wat is hier aan de hand?’ De man zegt: ‘Uw broer is terug, 
en uw vader heeft het vetgemeste kalf geslacht omdat hij 
uw broer gezond en wel terug heeft gekregen.’ De oudste 
zoon wordt woedend en wil niet naar binnen. Dan komt 
zijn vader naar buiten en probeert hem over te halen. 
Maar de oudste zoon zegt: ‘Pa, al zoveel jaar heb ik trouw 
voor u gewerkt en ik heb nooit iets gedaan wat niet mocht. 
Toch hebt u voor mij nooit eens een klein bokje geslacht 
voor een feestmaal met mijn vrienden. Maar u slacht wel 
het vetgemeste kalf, omdat die zoon van u daar weer 
thuiskomt, die al uw geld heeft opgemaakt.’ Dan zegt zijn 
vader: ‘Jongen toch, jij bent altijd bij me, en alles wat van 
mij is, is ook van jou. Maar we moeten blij en gelukkig zijn, 
want jouw broer was dood, en nu leeft hij weer. Hij was 
verloren en nu is hij weer gevonden.’
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Bij de 

uitvaart van een oude 

moeder, waren de kinderen 

in tranen. Moeder was geen 

minister geweest, had geen bedrijf 

gerund, maar ze was er altijd geweest 

voor haar kinderen en voor zoveel 

anderen. En wat zo bijzonder 

was, ze hield van iedereen, 

echt iedereen behandelde 

ze gelijk. Ze misten 

haar enorm. •d
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