
Jezus vertelt over een graankorrel. Hij zegt: 
‘Als je een graankorrel in de grond stopt, 
dan begint diep in de grond het nieuwe leven. 

Na een tijdje groeit er een stengel. En later 
komen aan de stengel nieuwe graankorrels. 

Maar als de graankorrel niet in de grond wordt gestopt, 
komen er nooit nieuwe graankorrels.’

Dat is mooi, zo’n graankorrel. Maar zou die graankorrel 
het niet eng vinden, diep in die koude grond? Vast wel. 
Maar als hij voelt dat er nieuw leven begint, is hij dol
gelukkig. Want er komen weer veel nieuwe graankorrels.

Als het feest van Pasen dichterbij komt, komen 
er uit alle landen mensen naar Jeruzalem. 
In Jeruzalem is het dan enorm druk. Zo zijn er 

ook mensen uit Griekenland gekomen. Er wordt 
nu steeds meer over Jezus gesproken, door voor 

en tegenstanders. Ook de mensen uit Griekenland hebben 
verhalen over Jezus gehoord en willen Hem nu graag zelf 
spreken. Ze komen een van de apostelen tegen. Het is Filippus. 

Er komen een paar Grieken naar Filippus toe, die vragen: 
‘Meneer, zouden wij Jezus kunnen spreken?’ Filippus 
overlegt met Andreas en samen vertellen ze het aan Jezus. 
Nu zegt Jezus: ‘Het is al zover. Het grote moment voor 
de Mensenzoon is al aangebroken. Luister goed: een 
graankorrel moet eerst sterven in de grond. Daarna pas 
kan hij uitgroeien en nieuwe graankorrels geven. Als een 
graankorrel niet in de grond sterft, blijft hij alleen. 
Zo is het ook met de mensen. Wie alleen voor zichzelf 
leeft, leeft niet echt. Maar iemand die leeft voor God 
en de naaste, die zal eeuwig leven. God de Vader is blij 
als iemand Mij dient. Want iemand die Mij dient, 
volgt Mij na. Die hoort bij Mij en blijft bij Mij.’

Dan gaat Jezus verder: ‘Ik ben bedroefd. Ik zou kunnen 
bidden en vragen: Vader, red Mij hieruit. Maar dit is juist 
de weg die Ik moet gaan.’ Dan bidt Jezus een ander gebed. 
Hij zegt: ‘Vader, toon uw grootheid en laat hen merken dat 
U bij Mij bent.’ Na dit gebed van Jezus klinkt er een stem 
uit de hemel die zegt: ‘Ik heb al eerder laten merken dat 
Ik er ben, en zal dat opnieuw doen.’ ‘Hoorde je dat,’ zeggen 
een paar omstanders, ‘ik hoorde een donder.’ Anderen 
zeggen: ‘Nee, dat was vast een engel die iets tegen Jezus 
zei.’ Maar Jezus zelf zegt: ‘Die stem was niet voor Mij 
bedoeld. Die stem was er voor jullie. God heeft besloten 
de wereld te redden. Hij zal de macht van het kwaad 
overwinnen. Als de mensen Mij hoog hebben opgetild, 
dan trek Ik iedereen met Mij mee.’ Door dat te zeggen, 
laat Jezus zien dat Hij al weet hoe Hij zal sterven.

De leerlingen Filippus en Andreas hebben hebben 
misschien gedacht dat het tijd werd voor Jezus om zijn 
verhalen ook aan de Grieken te vertellen. Maar Jezus 
denkt aan iets anders. Hij kijkt vooruit naar de dagen die 
nu snel gaan komen. Vrijdag voor Pasen zal Jezus aan het 
kruis sterven. Het zijn dan ook geen makkelijke woorden 
die Jezus hier spreekt. Hij maakt duidelijk dat Hij niet 
zal wegvluchten voor de dood aan het kruis. Nee, Hij zal 
juist door zijn dood het kwaad overwinnen. Op het kruis 
trekt Jezus iedereen mee omhoog. Dat betekent dat 
Hij voor iedereen de weg naar God openmaakt.
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Is er een 

weg door duisternis 

en wanhoop heen? Is er 

iemand groter en sterker dan 

de dood? Wie blijft bij mij 

als het zover is? Eén is er 

die zich door de dood 

niet liet vasthouden. 

Hem volgen is met 

Hem leven. 
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