
Jezus geeft les in de tempel. Een paar mannen 
komen naar Jezus toe. Ze brengen een vrouw 
mee en zeggen: ‘Jezus, deze vrouw doet iets 

wat niet mag van de wet van Mozes. We hebben 
het zelf gezien. Ze moet een zware straf krijgen.’ 

Dan schrijft Jezus op de grond in het zand. Als de mannen 

het opnieuw vragen zegt Jezus: ‘Als iemand van jullie 
nog nooit iets verkeerds heeft gedaan, dan mag die haar 
straf geven.’ Nu lopen ze allemaal stilletjes weg. En Jezus 
zegt tegen de vrouw: ‘Je mag nu ook gaan. Je krijgt 
geen straf. Maar doe geen verkeerde dingen meer.’

Jezus blijft een paar dagen in Jeruzalem. 
Om te bidden gaat Hij graag naar de Olijfberg. 
Dit is een grote olijfboomgaard op een heuvel. 

De Olijfberg ligt dicht bij de oude stad Jeruzalem. 
Jezus blijft daar de hele nacht, en in de ochtend 

gaat Hij weer naar de tempel om les te geven.

Terwijl Jezus les geeft in de tempel komen er schrift­
geleerden en farizeeën naar Hem toe. Ze hebben een vrouw 
meegenomen en zetten haar midden in de kring. Dan 
zeggen ze tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is getrouwd, 
maar wij hebben gezien dat ze met een ander gaat. Ze 
bedriegt haar man.’ In de Wet heeft Mozes bepaald dat 
zo’n vrouw de doodstraf verdient: ze moet met stenen 
worden doodgegooid. Wat zegt U daarover?’
 
Dit is een strikvraag. De schriftgeleerden en farizeeën 
hopen dat Jezus iets verkeerds zegt, want dan kunnen 
ze hem te pakken nemen. Maar Jezus buigt zich voorover 
en schrijft met zijn vinger in de aarde. Als ze steeds weer 
blijven vragen, komt Jezus overeind en zegt: ‘Als er hier 
iemand is die nog nooit heeft gezondigd, laat die dan als 
eerste een steen naar haar gooien.’ En weer buigt Jezus 
zich voorover en schrijft in de aarde. Als ze dit horen, loopt 
de een na de ander weg, de oudsten het eerst. Tenslotte 
blijft alleen Jezus over met de vrouw, die in het midden 
was blijven staan. Nu gaat Jezus weer rechtop staan en 
zegt tegen haar: ‘Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft 
niemand u veroordeeld?’ En zij antwoordt: ‘Niemand, 
Heer.’ Dan zegt Jezus: ‘Ook Ik veroordeel U niet. 
U mag nu gaan, maar doe geen zonde meer.’

Mozes heeft de Wet aan het Joodse volk gegeven. Hij heeft 
nagedacht en aan God wijsheid gevraagd voordat hij die 
wet opschreef. Mozes moest ook straffen bedenken. Hij 
koos voor strenge straffen. Hij hoopte dat de mensen 
uit angst voor die strenge straffen niet zouden zondigen. 
Maar wat nu als mensen toch doen wat God heeft 
verboden? Moet je die strenge straf dan ook uitvoeren 
en iemand stenigen? Dat is moeilijk. Jezus leert dat God 
vergevingsgezind is en mensen een nieuwe kans wil geven. 
Maar er is nog iets. In die Wet heeft Mozes deze straffen 
bepaald voor mannen en vrouwen. Maar de schriftgeleer-
den en farizeeën brengen alleen de vrouw mee. Na de 
opmerking van Jezus loopt de een na de ander weg. 
Blijkbaar hadden ze zelf ook heel wat verkeerde dingen 
gedaan. Jezus leert ons vergevingsgezindheid, en het 
helpt als je aan je eigen fouten denkt, dan heb je meer 
geduld als een ander fouten maakt. We weten niet precies 
wat Jezus in het zand schreef. Maar de profeet Jeremia 
heeft ooit gezegd: ‘De mensen die niet naar God luisteren, 
hun namen worden in de aarde geschreven (Jer. 17, 13).’ 
Misschien schreef Jezus deze woorden van Jeremia 
in de aarde. De schriftgeleerden zullen het vast wel 
begrepen hebben. 
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Mopperen op 

een automobilist die 

agressief rijdt, en zelf 

bumperkleven. Boos 

worden op je collega die te 

lang pauzeert, en zelf te laat 

komen. Soms worden we boos op 

de ander, maar beseffen dat we 

eigenlijk boos moeten zijn op onszelf. 

Wat een rijkdom dat God ons de 

herkansing biedt. Die rijkdom 

mogen we uitdelen. 
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